Afzink

Het rijden in de bergen gaat gepaard
met het klimmen en dalen.

Vele wielrenners werden vermaard
en konden met hun kwaliteiten pralen
als de klus weer was geklaard.

Vooral de Tour de France,

al meer dan 100 jaar “de maat”
met de truien als glans

van de prestatie van formaat
van deze drieweekse balance.

Innovatie op gebied van klimmen
was het dansen op de pedalen.

In de afzink ziet men schimmen

en staat ook in de annalen

dat sommigen beter konden dimmen.

Echter laat het onverlet

dat winst kan worden gepakt;

de gedachten op “nul” gezet

om met doodsverachting en tact

wordt afgedaald als ware het een ballet.

De ballen nu op het stuur

krom gebogen onder de wind
oppassen voor hekken en muur
voor scheuren, gaten en grind
meetrappen vol passie en vuur.

Dan blijkt aan het eind

dat afstand is genomen:

missie geslaagd en gezwijnd

dat geen obstakels zijn gekomen
bij dit plan dat het “geel” omlijnd.

Weer een stap gezet in het titanisch
gevecht van wielrennen in moderne tijd
geen doping, fysiek of mechanisch,
maar pure, individuele inventiviteit
afzinken voor eigen ambities, titanisch.

Toine 160725



BERRIE KOLMANS? - LIED VOOR CARLO TONON

Ze zeggen dat hij is gevallen

in de afzink van Joux Plane,

dat haast niemand heeft gezien
of er iets van heeft vernomen

hoe hij afgevoerd is naar Morzine.

Ze zeggen dat hij niet meer

uit zijn coma op zal staan.

Ze zeggen dat spreken later lukt
misschien,maar dat hij nooit meer
fietsen zal van La Plagne naar Morzine.

Ze zeggen dat hij spoken ziet

sinds men hem in leven liet, voorbij
eenzaamheid en pijn de kans ontnam
een jonge, dode wielerheld te zijn,
dat hij zich rond het middaguur

heeft verhangen in een schuur.

Ze zeggen dat zijn lief forellen
kweekt, dat hun zoon haar om

een racefiets smeekt. Ze zeggen het,
maar ik ken alleen de moraal van

dit droevig lied. Wie buiten bereik
Theo Middelkamp wint als eerste Nederlander een etappe in de Tour de France, op het

van de camera’s valt, die is geZien, vélodrome van Grenoble, 14 juli 1936. Nationaal Archief/Spaarnestad/fotograaf
tussen La Plagne en Morzine. onbekend

Quatorze juilliet 1936, de dag die Theo Middelkamp eeuwige roem zal
bezorgen, begint in Aix-les-Bains en eindigt 229 kilometer verderop in
Grenoble. Het is de zevende etappe en deze koninginnenrit gaat over
reuzencols als Télégraphe, Lautaret en Galibier. Voor de man die nog nooit
hoger heeft gezien dan een molshoop, moet het een helletocht zijn. Maar
Fiel blijkt vol kracht en heeft een ijzersterke moraal. ‘Tk genoot in dic
bergen, de jodelende boeren en de natuur. Jodelahiiiiitie! Her is het
schoonste dat ik in mijn hele leven heb gehoord. Maar ik dacht wel, als ik
zo'n herder bij zijn kudde schapen zag zitten: was ik hem maar en hij mij."
Niet ver van de top van de Galibier moet hij lossen uit de kopgroep met
de Spanjaarden Federico Ezquerra en Julian Berrendero, de Fransman
Maurice Archambaud en de latere winnaar Sylvére Maes. Op de col draait

hij zijn achterwiel en begint aan een vliegende inhaalrace. Fiel kent geen
angst en laat zich als een baksteen vallen in de afdalingen. ‘Ik was z6 moe als
ik boven kwam, dat ik geen puf had voor angst. Ik liet me gewoon zo hard
mogelijk naar beneden rollen. En ik kon goed sturen he.

Fiel kirt als hij vertelt hoe hij naar beneden zwierde. ‘Rerrrrrerrrrrrreeett.
Mannen, als ge jong bent, dan doet ge dat gewoon. Ik was 22, kende geen
gevaar. Ik haalde ze bij in de afzink en puk, ik sprong weg. Tk wist wat
winnen was, dus ik had geen last van zenuwen. Die koers verkopen? Dat kon
ik nict, want ik sprak geen Frans hé. Op het houten vélodrome van
Grenoble ging ik een ronde te vroeg weg, maar ik won toch met een half
wiel voorsprong de spurt met Maurice Archambaud.

Geen muziekvideo !! Zo hard mogelijk naar beneden rollen: Rrrrrrrrrrrrerrrrrerer.

1 http://hetiskoers.nl/vergeten-wielrenner-tonon-carlo
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