
Een muur 
 

Aspiraties op een titel 

is wat winnaars verbind/verblind. 

Maar slechts één van hen spint 

aan het eind het beste garen. 

 

Conditie en doorzettingsvermogen, 

gecombineerd met souplesse, 

kracht, koersinzicht en finesse 

bepalen het uiteindelijke verschil. 

 

Natuurlijk in een zware koers 

is er de hulp van knechten, 

die met opdrachten het pad 

van triomf helpen bevechten. 
 

 

Wat overblijft is het onverwachte, 

een ‘witte’ muur van onzekerheid, 

de laatste stap naar gerechtigheid 

dat de geleden pijn doet verzachten. 
 

 

Pech is één van die dingen. 

Een moment van onachtzaamheid, 

of ‘de kerk uit voor het zingen’, 

verbruid de ultieme gelukzaligheid. 

 

De conculegea met geduld, 

waren op een oor na al geveld. 

Zij weten op dat moment versneld: 

het palmares kan worden bijgevuld! 

 

 
Toine 160529 

 

 
 
27-5-2016:  
Kruijswijk ging hard onderuit in de afdaling van de Agnello, met 2744 meter 
de hoogste berg in deze Giro. De kopman van Lotto-Jumbo nam een bocht 
te ruim, ging over de kop en klapte vervolgens tegen een sneeuwwand. 
"Dit is gewoon kut. Het was een stomme fout van me. Ik verkloot daar alles 
gewoon", vocht Kruijswijk voor de camera van de NOS tegen de tranen. 
 
  

 

 

 

 

 
 



Witte muur – Boudewijn de Groot 
 
een kinderhand is gauw gevuld 
stond op een tegel aan de wand 
maar niets is er zo snel weer leeg 
als die zelfde kinderhand 
toen was ik jong en stak nieuwsgierig 
mijn hand in het gele vuur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 
 

op weg naar wat het einde leek 
van jeugdig ongemak 
dwars door de wilde-beestentuin 
van Campert Monk en Braque 
nietsnut gekleed in zwart en grijs 
dolend in clair-obscur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

 
hoog op de barricades 
van wereldschokkend recht 
stond ik en wierp een laatste steen 
toen de muur al was geslecht 
later in het magisch ochtendrood 
bloeiden bloemen van glazuur 
hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

 
de liefde als een regenboog 
eerst stralend dan vervaagd 
van bron tot bron naar rust gezocht 
maar steeds weer voortgejaagd 
over al die groenere heuvels 
onder hemelen van azuur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 
 
er schemert blauw in het laatste uur 
van een korte herfstdag 
de klok verschuift naar wintertijd 
en slaat een extra slag 
ik wacht en weet dat wat ik schrijven wil 
zal komen op den duur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X9EQvti9bLw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9EQvti9bLw

