
 

Cyclon Parel van Brabant, 135 km 

240401  Schaijk 

Met: Anja 

 

CYCLON PAREL VAN BRABANT  
 

Er zijn drie lussen elk met een 

eigen thema.  

De groene lus van ongeveer 

40 km voert door het grootste 

natuurgebied van Brabant; De 

Maashorst,  

Daarnaast is er een prachtige 

lus (rood) langs dijken en 

uiterwaarden rond de Maas 

(de Maasroute van ongeveer 

45 km)  

of een lus (blauw) rondom de 

prachtige Kraaijenbergse 

Plassen van ongeveer 50 km. 

 

Belofte: 

CyclOn Parel van Brabant road 
 
Kraaijenbergse plassen 
De aanloop naar de lus rondom de Kraaijenbergse Plassen lopen over autoluwe paden met veel groen. Op de 
dijk beginnen de eerste fraaie vergezichten en eenmaal aankomen bij de Kraaijenbergse plassen ontvouwt zich 
een bewegend schilderij. De schitterende natuur, het vergezicht over het water, de bootjes op het water en de 
rustige fietspaden geven je heerlijk vrij gevoel. Gun jezelf de tijd om plaats te nemen op één van de vele bankjes 
en rustig te genieten van het uitzicht. Na de lus rondom de Kraaijenbergse Plassen fiets je weer over autoluwe 
paden met veel groen terug naar het start/finish plein. 
 
De Maashorst 
De route door onze achtertuin. Heerlijk genieten van het grootste aaneengesloten oernatuurgebied van Noord-
Brabant. Een gebied met een rustige natuurkern, bossen, heidevelden, vennen en oude dreven. Maar ook met 
veel historie, waaronder archeologische vondsten zoals vorstengraven uit de vroege ijzertijd, een begraafplaats 
uit de late prehistorie, het grootste bronsdepot van Nederland uit de Romeinse tijd en een aantal vergeten 
dorpen uit de middeleeuwen. Spot onder andere de Wisent, Tauros of Exmoor pony. Geniet van de fluitende 
vogels en al het andere moois dat de natuur te bieden heeft 
 
Maasroute 
De Maas is de blauwe levensader van het prachtige rivierenlandschap dat de provincies Noord-Brabant en 
Gelderland begrenst. Hier gaan we dus een beetje vals spelen om jullie de mooiste route te kunnen bieden. 
Eerst fiets je over het "eiland" Keent, wat ook wel de kraamkamer van de Tauros wordt genoemd. Met enige 
fantasie waan je je hier in Tanzania, op de Serengeti-vlaktes: want ook hier zijn weidse, grootse uitzichten, een 
uitgestrekte wildernis, open en gevarieerd landschap, en diverse indrukwekkende wilde dieren te vinden. Tevens 
heeft Keent een zeer belangrijke functie gehad tijdens Operatie Market Garden. Hierna zul je bijna constant rond 
de Maas je kilometers wegtrappen. Bij Ravenstein pak je de brug naar de Gelderse buren om daar de 
schitterende uiterwaarden te verkennen. Vervolgens pak je de brug naar het vestingstadje Grave en ga je over 
de dijk weer terug naar het start-/finishplein. 



 

DE  WETENSCHAP  SPREEKT:  GOEDE  
SPORTERS  DRINKEN  MEER  ALCOHOL  DAN  
SLECHTE  SPORTERS 
 

Hoe dan ook, het lijkt ons goed nieuws met 
het weekend voor de deur. Proost!  
(Maar er wel bij blijven fietsen hè!) 

Wout Van Aert breekt sleutelbeen, zeven ribben en 

borstbeen in Dwars Door Vlaanderen 27-3-2024 

Met bovenstaande kennis in het achterhoofd kan er dan weinig meer misgaan. 

Het weer was twijfelachtig. Buienradar gaf een bewolkingsgebied aan dat precies boven Scahaijk 

bleef hangen, zeker omdat in het begin de wind nagenoeg nihil aangaf. Pas na 11:00 ur zou er meer 

wind komen en zouden er gaten in de bewolking kunnen gaan vallen. Afijn de pret niet laten bederven 

en ook de ‘pijn” in de benen van gisteren maar even vergeten en ook de ambitie niet tot het uiterste 

drijven. Vandaar het besluit genomen om, ook om de gezelligheid, samen 2 van de 3 lussen te gaan 

rijden. Een slag om de arm gehouden nog, afhankelijk hoe het rijden van ons beiden zou gaan. 

Na het inchecken (met de Brabantse sokken) en het ophalen van weer een Cyclon-emmer (moet nog 

heel veel gaan poetsen) en het terugbrengen naar de auto, konden we op pad. 

Af en aan wat gemiezer met de verder grijze entourage van het al langzaam in bloei komende 

landschap (roze, wit en gele kleuren naast de lichtgroen takken van de bomen) en de blauw-

groene/grijze slang van de Maas waar we de eerste lus langsreden (de blauwe: 50 km). Niet al teveel 

deelnemers en verder verlaten wegen door dit nog in Paasruststand levende Brabantse land. Ook 

wisten we een “water”-discussie met elkaar aan te gaan, met als conclusie: water vasthouden, al lijkt 

er hier voldoende van te zijn! Bij de Kraaijenbergse Plassen een extra lusje gereden <welles-nietes 

spelletje weer eens uitgespeeld, maar de Bokito in mij won het, vandaar> wat het wel waard was, zeker 

omdat we 2 keer langs een familie ezels reden (herkenbaar?). Daarna meer door een gebied dat Anja 

meer beviel, groenere bossen. 

Na deze eerste lus een heerlijke soep gegeten, wat gekletst met de organisatie-fotograaf, een 

uitgebreide toilet-stop van Anja (al die kleren) en dan weer op weg voor de 2de lus (de groen: 40 km). 

Meer bosachtig gebied en ook hier geen andere deelnemers meer te spotten. Zo konden we met een 

langzaam opkomend zonnetje genieten van de smallere paadjes, leuke weggetjes en plaatsjes, 

terwijl ook de omgeving langzaam leek te ontwaken, wat meer verkeer. Ook de wind nam in kracht 

toe, waar we gelukkig wat meer genot dan tegenwerking van ondervonden. Alleen op het eind 2 keer 

vol op kop, waar Anja heerlijk zich liet meevoeren in mijn slipstream. 

Na ca 90 km arriveerden we dus weer in Schaijk en met een kom pasta en een o.o achter de kiezen 

konden we met voldaan gevoel onze terugweg weer aanvaarden. Nog even een afsluitend praatje 

met een Belgisch lange afstand fietser (had wel de 3 lussen al achter de kiezen en had getwijfeld om 

ook de gravelroute er nog achteraan te plakken). Hij gaat wel de Climate Classic van 375 km op 21 

juni rijden, mijn “engel” beschermt mij: niet doen! 

Dus na dit intermezzo en een goede reis terug, genoten we thuis na met een eenvoudige maaltijd en 

de bekende Netflix-films. Heerlijk. 


