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TOERTOCHT RONDOM DE GROENSTE STAD VAN NL 
 

Hier mooi te zien in het Arnhemse, na de klim op de Italiaanse. 

Weer een tocht die we met z’n tweeën wilden doen, dus al 

vroeg uit de veren en op redelijk korte afstand naar 

Oosterbeek, de bekende plak. Een goede parkeerplek op 

450 m van de start/finish gevonden. Gereedmaken, 

inchecken en een niet te versmaden kop koffie voor 

vertrek. Nog even een op- en neertje om de twee shirtjes in de 

auto achter te laten. En dan op naar de Italiaanseweg, één van 

de bekendste klimmen in dit gebied. 

  Enkele jeugdigen waren de 

shirtjes aan het passen en 

bemerkte ook dat ze erg 

klein uitvielen. Lachen. 



Aan de voet namen we afscheid om elkaar pas weer 

aan de finish weer te zien. 

Het was aan de koude kant, al wilde het zonnetje best 

wat zaken opkleuren. Het jonge grut klapte me nog wel 

voorbij op deze korte klim, maar ja het eerste uur ben 

ik sowieso nog niet op m’n best. 

Het begin dus redelijk uitdagend, glooiend tot de aftakking na sportpark Valkenhuizen (bekend van 

de competitiewedstrijden van E-rolstoelhockey). De rode lijn naar rechts was een lang fietspad, wat 

door een heide en bosgebied ging, erg mooi, dan de terugweg, met wind op kop, lastig en fris, was 

saai tot we aansluiting vonden bij de kortere route. 

Via de Deelenseweg (het vliegveld) weer terug naar Arnhem in en daarna via Schaarsbergen (de 

achterkant van mijn oude kazerne, de Oranjekazerne) richting Wolfheze, de Schelmseweg af en door 

naar de Rijn, om de laatste beklimming nog even mee te pakken. 

Bij de finish stond Anja me op te wachten en als een echte rondemiss kreeg ik van haar de medaille 

omgehangen, die ze samen met haar medaille alvast gevraagd had. Dit na de ervaring van de 

Flandrien Ride, waar de medailles al vergeven waren toen ik binnenkwam. 

Nog een gezellig biertje en frietje op het zonnige plekje gepakt, heerlijk. 

 

   

Weer een eerste heuvelparcours ervaren. 


