
Primavera Ride 

230319 Apeldoorn 

Met: Anja, eerste 30 km 

 

FIETS DE LENTE IN! 
 

De eerste Classic Toertocht van NL Tour Rides dit jaar. 

 

Alle afstanden voeren door de mooiste delen tussen Apeldoorn, Zutphen en 

Deventer. Langs de IJssel, over de Sallandse Heuvelrug en door het mooie 

landschap rondom Lochem. De route is een mix van mooie klimmetjes, vlakke 

stukken polderland, over dijkjes en glooiend heuvellandschap. 

 

En wat een thema, gelukkig werden de weersomstandigheden geloochenstraft en kwam in de loop 

van de dag zowaar de zon door. 

Deze week heeft Anja ook besloten mee te gaan fietsen, leuk en 

deels noodzakelijk voor de avonturen die ons te wachten staan. 

Dus om 7:00 uur de wekker gezet en na een rustige opstart en 

gereedmaken van de benodigde fietszaken, zijn we naar 

Apeldoorn getogen. 

De start lag als gebruikelijk bij de Zwitsal Fabriek. Het ophalen 

van de startnummers,  reepjes en een heerlijke bak koffie zijn we 

ons gaan opmaken voor de rit. Om 9:23 uur zijn we vertrokken. 

De bekende begeleiding bij de eerste 3 overstekken gaven een 

vertrouwd beeld en met een nog frisse ochtendtemperaturen 

(bewolkt) doken we hierna de weilanden in. Herhaaldelijk voorbij 

gestoven door groepjes rijders en allemaal begroeten ze ons met 

een goedemorgen (verbazingwekkend). 

Ook nog even wat foto’s onderweg en na 

30 km hebben we afscheid genomen en 

reed ieder in eigen tempo de koers uit, 

Anja de ENDURANCE van 98 km en ik de 

EPIC van 125 km. Ik schatte in dat ik ongeveer 30 minuten na haar 

binnen zou komen (dat grotendeels ook klopte). 

Eindelijk ook weer wat klimmetjes, waar ik niet veel voor anderen 

onder hoefde te doen en voor anderen ook weer te snel was - De 

Holterberg, de Diepe Hel naar Nijverdal en de Lemelerberg – nog geen heuvels te noemen in echt 

klimlandschap. 



De terugweg echt saai, met lange stukken door het uitzichtloze land, waar de wind ons moeiteloos 

voor op de kop nestelde. Een kleine afwisseling weer naar Deventer langs de IJssel, maar daarna toch 

ook weer rechttoe, rechtaan de wind weerstaan. 

Goed om toch gedaan te hebben, zelfs Anja had een mooie tijd 

gereden en dat met maar hooguit 50 km in de benen, ja de 

conditie zit bij haar wel goed. 

Het nazitten was een compleet genot, in de volle zon, uit de wind, 

een alcoholvrij biertje en het genieten van de overige deelnemers 

gadeslaan. Ook de bordjes van de groepen waren weer aanwezig, 

waarbij ALPEZIN bij ons als mooiste clubnaam opviel. 

  

 

Weer een geslaagd evenement met een gemiddelde van 27,3 km/h afgesloten: 

126,4 km; 268 hm en Anja 24,4 km/h: 97,97 km,389 (?) hm. 


