
Veluwse Herfsttocht 140928  

 met: 

 

Laatst gepland tocht    

…… met dit weer eraan verknocht.  

Verjaardagsfeestje van Anja de dag tevoren was gezellig en nu twee dagen na onze 

trouwdag ook wel nodig weer eens wat voor mezelf te doen. De laatste tocht van het seizoen 

stond gepland, maar welke? 

Ieper, de Super Cyclo 100 jaar grote oorlog, was toch te ver om na het uitslapen (wekker 

gezet voor training Anja) te gaan ondernemen, maar de Veluwse Herfsttocht van DTC vanuit 

Driebergen was ook mooi. Achteraf, en zeker met het prachtige weer, was dit ideaal. Geen 

pauzes, lekker doortrekken en zelfs geen wieltjesplakken, maar vooral op eigen kracht/ 

tempo en vooral genieten. 

Om 9:18 uur vetrok ik richting Woudenberg, bekende weg tot in den Treek. Daarna werd het 

wat onbekender, maar het voerde langs rustige wegen, weelderige bossen met een 

kleurenpracht en vallend zonlicht, gekleurde landerijen waar de maïs nog neergehaald moest 

worden, af en toe een klimmetje over de grotere wegen heen en ook over de Heuvelrug 

natuurlijk. De tocht voerde langs Lunteren, Kootwijkerbroek, Harskamp en Ederveen en 

verder terug via (met een kleine toegift door het ontbreken van bordjes) Maarn, Doorn.  

Onderweg wat andere toertochten gezien, zoals een oude wagenpark met even oude 

chauffeurs en bijrijders, sommigen met open dak. Nog even een conversatie over de 

snelheid (op dat moment licht bergafwaarts 38 km/uur). Verderop weer een colonne met 

snelle wagens, te zien aan de plakkaten voorop de motorkap. 

Ook was de natuur volop aanwezig, koeien, paarden, schapen, geiten, herten, gevogelte, 

een eekhoorntje op de toegiftweg naar Maarn (bleef zowaar zitten op ½ meter van me af). 

Na een zeer snelle rit 

direct naar huis en 

daar gezellig in de tuin 

nagezeten met Anja 

en deels Thomas. 

 

tellertje: 145,76 km in 4:44:45 

uur, geeft 30,7 k/uur gemiddeld. 

http://www.wnf.nl/

